
HALLO, IK BEN.



Hallo! Ik ben Maya de bij. 
Ik zwerm van bloem naar bloem,
 Ik kijk even rond en ik ga verder .

A C T I E V E L I N G .



Ik ben Klaas.
Als snelle

haas leg ik
veel afstand

af. 
B E W U S T E  B E W E G E R .  



Ik ben zo stil als een
 schildpad. 

Ik neem de dag
 zoals die komt. 

Ik heb zelden stress en ik  
geniet van het moment. 

M O M E N T G E N I E T E R .  



Mijn naam is Pol en ik ben een mol. Ik graaf
verder tot ik mijn doel bereikt heb. 

D O O R Z E T T E R .



Een kikker als ik
hopt van de ene

uitdaging
 naar de andere.

N I E U W ( S ) F R E A K .  



Als vos neem ik
het voortouw
en breng de

dieren in actie. 

A A N S T E K E R .



Als bruine (teddy)beer ben
ik behulpzaam,

betrouwbaar en loyaal. .
Ik heb een kleine groep
vrienden maar die ken ik

door en door. 
T R O U W E  V R I E N D .  



Hallo! 
Ik ben Otter. 

Ik maak graag grote bouwwerken 
en ben graag met mijn handen bezig. 

C R E A T I E V E  M A K E R .  



Ik als pauw maak graag
 alles mooi en

 ziet het mooiste in alles.

M O O I M A K E R .  



Aardige
paarden
helpen
elkaar

graag als 1
familie.

S T I L L E  H E L P E R .  



Vogeltje
pakt takjes

 van overal om er een
nest mee te maken!

S T I L L E  H E L P E R .  



 Bert het hert verlegt zijn grenzen en
gaat heel ver om zijn voedsel te zoeken. 

G R E N Z E N V E R L E G G E N E R .



Minou de poes komt
 vleien als je verdrietig 

bent maar is ook speels en vrolijk. 

S F E E R V O E L E R .



 Een lama houdt zijn 
hoofd hoog in de lucht zodat hij zeker

gezien wordt! 
Z I C H T B A R E  P R E S T E E R D E R .  



Geitje lacht
 steevast zijn

 tanden bloot, 
ook al loopt 

het soms eens fout. 
P O S I T I V O .  



Pier de
Mier leeft
in immens

grote
kolonies. 

G R O E P S D I E R .



Een schaap
 blijft een wollig en vrij
neutrale blik hebben.
Je behandelt iedereen
gelijk en je vindt het

belangrijk 
dat iedereen dezelfde

kansen krijgt.

K A N S E N G E V E R .  



Een stoere
wolf

weet wie hij
is en doet zijn
eigen ding. 

R O T S .



Ik als muis ben 
heel gevoelig voor

fouten en problemen. Ik
merk ze snel op en vind

geen rust voor ik de
fouten recht heb gezet. 

F O U T E N S P E U R N E U S  



Ik ben Bella de Koe. Ik sta
graag stil bij hoe dingen

gelopen zijn. Ik blijf kauwen
op gedachten tot ik nieuwe
inzichten krijg. Ik deel deze

dan heel graag met anderen. 

H E R K A U W E R .



Ik ben meneer de Uil.
Nieuwsgierig als ik

ben ga ik steevast op
zoek naar nieuwe

informatie. 

K E N N I S S P O N S .  



Mijn naam is Octaaf de Raaf! 
Ik krijg snel inzichten in moeilijke patronen.

Dus wat ik doorzie zal ik graag doorgeven en
eenvoudig uitleggen aan anderen. 

ONTRAFELAAR



Mijn naam is Juulke de luiaard.
Maar lui ben ik allesbehalve! Ik
weet bewust waar mijn energie

in te steken en waar niet. Zo
blinkt ik uit in dingen die ik wil. 

U I T B L I N K E R  A L S  I K  D A T  W I L  



Mijn talenten zijn: 

Of kad maar lekker alles vol met
taleneten.



Waarom zijn talenten nodig? 

Hoe kunnen we talenten ontdekken bij kinderen?

Talenten geven inzicht en maakt blij, het is leuk en jijzelf wordt er gelukkig van. Het is belangrijk dat
kinderen hun talenten ontdekken voor ze volwassen worden. Zo zullen ze de juiste keuzes kunnen
maken naar school of werk toe. Dit alles zullen positieve ervaringen opleveren en het dagelijks
functioneren zal beter worden. En van daaruit worden gelukkige mensen geboren en maken we de
maatschappij een stukje mooier.
 

Ieder kind wordt geboren met meerdere talenten. Talenten zijn een natuurlijke krachtbron, en als je vanuit
talenten kan werken wordt jouw potje veerkracht gevuld. Hoe meer veerkracht je kan bezitten, des te
beter je tegen een stootje kan. Talenten laten zien wie je echt bent, wat je graag doet en waar je plezier
van krijgt. Je talenten zullen tot uiting komen op school, thuis, in je sociale leven of op het werk. Talenten
ontstaan pas wanneer iemand zegt dat je ergens goed in bent. Met talenten wordt je geboren, alleen zijn
ze voor jou niet onmiddellijk zichtbaar. Daarom hebben we iemand anders nodig om dit talent zichtbaar te
maken. 



Talentenreceptie. 

Met deze kaarten kan je een talentenreceptie houden. Wat houdt dit in?
 Je verspreidt alle kaarten op tafel en je kijkt en voelt welke van de kaarten (talenten) jou het meeste
aanspreken. Vaak zal je de talenten nemen die in jouzelf zichtbaar zijn. Laat iemand anders dan een
verhaaltje of weetjes vertellen over jou met het door jou gekozen talent. En laat het maar volsteken
met allerlei complimenten! Het is een fijne en verbindende activiteit voor jou en jouw gezin, dus
maak er maar iets leuks van! 
Gebruik je fantasie maar en schaam je niet om talenten uit te vinden! Creative sloddervos, inventieve
gamer, en ga zo maar door. 

In mijn online traject 'beweeg mee met ADHD' gaan we er dieper op in! 
Scan deze QR code om het volledige aanbod te bekijken.

@coachhoeve


